
JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’

Vanzelfsprekend dartelden er in Gilze op het Sinterklaastoernooi van de 
Judo Bond Nederland ook dit  jaar  weer  de nodige  Zwarte  Pieten rond. 
Maar ook de goedheiligman kwam weer in hoogsteigen persoon om de 
prijzen uit te reiken. Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ was er dit keer met 

een  vertegenwoordiging  van  maar  liefst  dertien  judoka’s.  Dat  waren  Wessel  Bonneur, 
Michael Burgmans, Bram en Tommy van den Elzen, Steven Geerts, Job van Kessel, Laura 
Kruik, Elisa en Thomas Melisse,  Joonas van den Oetelaar, Joppe van Schooten, Walter van 
Slooten en Pleun Stabel. Deze “Berkel-Enschotse dertien” toonden weer een prima inzet. Het 
resultaat was dat ze allemaal op het ereschavot eindigden. Michael Burgmans en Tommy van 
den Elzen met hun eerste prijzen zelfs op de hoogste plaats van het podium. Bram, Elisa, Job, 
Joonas,  Joppe,  Laura,  Michael,  Pleun,  Steven,  Thomas,  Tommy,  Walter  en Wessel,  jullie 
allemaal  weer  bedankt  voor  het  judo-schouwspel.  We  hebben  er  weer  van  genoten.  En 
vanzelfsprekend hierbij ook allemaal nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Als 
jullie  zenuwachtig  waren omdat  Sinterklaas  er  was  en er  de  hele  dag ook Zwarte Pieten 
rondliepen, dan hebben we er in ieder geval weinig van gemerkt. Eens kijken hoe dat is als 
jullie straks op examen gaan! Alvast succes gewenst daarvoor!
Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, die gerust eens 
vrijblijvend kunnen komen kijken en/of een les meedoen. De lessen voor de jeugd zijn op 
woensdag om 18:00u en 19:00u in de dojo van sporthal 't Ruiven.
Inlichtingen: de heer J. Engel - tel. 533 28 26 of bij het Secretariaat – tel. 533 38 47.
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